GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Westervoort

DE DIENSTEN IN DE KOMENDE TIJD

datum voorganger 1¢ collecte bijzonderheden
1 juni Ds. Joop Mol, Gaanderen | Gezamenlijke collecte
project BLIJ
8 juni Ds. Margreet de Bree en Eigen diaconie Pinksteren
ds. Jolande van algemeen Gezamenlijke dienst in
Baardewijk Duiven
15 juni Ds. Christa Klaver, Beek Stille hulp Jeugdkerk in Duiven
22 juni Ds. Margreet de Bree Geef vluchtelingen een | Heilig Avondmaal
thuis
29 juni Ds. Dik Bos, Doetinchem | Bloemengroet
gemeenteleden

Aanvang zondagse diensten: 10.00 uur, wekelijks koffiedrinken na de dienst in het
Paalmanhuis.

De liturgie en enkele mededelingen zoals de bestemming

van de bloemengroet staan wekelijks op de website: li!
Werenfried, klik op de groene knop op de startpagina:

GEZAMENLIJKE PINKSTERVIERING
VAN DE PROTESTANTSE
GEMEENTEN DUIVEN EN
WESTERVOORT IN DE SAMEN OP
WEG KAPEL IN DUIVEN

Op zondag 8 juni vieren we als gemeenten Duiven
en Westervoort samen Pinksteren. We hopen op
een mooie viering, voor kinderen, jongeren en
ouderen. Natuurlijk vol muziek, liederen, liefde en
ontmoeting. De viering vindt plaats in de Samen
op Weg kapel in Duiven, Rijksweg 56b, 6921 AJ
Duiven. De aanvangstijd is 10:00 uur. Dit betekent
dat er dus geen viering is in Westervoort op 8 juni.
Allen welkom!

Hartelijke groeten, Jolande van Baardewijk en
Margreet de Bree



https://www.werenfried.nl/kerk/

Zondag 1 juni 2025

Deze collecte is weer een gezamenlijke
collecte van de “Liemerse diaconieén” voor
"Stichting BLIJ Groessen”.

Chris en Dicky Blij uit Groessen stellen al
jaren een groot deel van hun land en
schuren beschikbaar voor. Het telen gebeurt
onder leiding van Chris, door een grote,
wisselende groep vrijwilligers. Het doel van
de stichting BLIJ is tweeledig, namelijk:

e Het aanbieden van een werkomgeving
aan mensen die behoefte hebben aan
structuur, het opdoen van werkervaring
of het hebben van een zinvolle
tijdsbesteding d.m.v. vrijwilligerswerk.

e Het telen van groenten ten behoeve van
onder meer de voedselbanken in de
regio.

De nadruk ligt op het verbouwen van

groenten, zoals zaaien, verspenen,

verplanten en oogsten. Verder is het erg
belangrijk het land vrij te houden van
onkruid. Ook aanverwante activiteiten die
samenhangen met de teelt van groente
worden gedaan. Denk daarbij aan het
onderhouden en repareren van de
landbouwwerktuigen en gereedschappen
alsook het verzorgen van enkele
boerderijdieren. Met uw gift kan de stichting
weer nieuwe zaden en plantjes kopen.

Zondag 8 juni 2025 (Pinksteren)

Op deze zondag hebben we een
gezamenlijke Pinksterdienst in Duiven.
Alhoewel er op deze zondag geen kerk is in
onze eigen kerk kunt u uiteraard toch geld
overmaken naar onze diaconie. De
Pinkstercollecte is deze keer bestemd voor
de “Diaconie Algemeen”.

Hiermee kunnen we extra kosten en
algemene kosten opvangen. Dit buffertje is
ook voor algemene diaconale landelijke
bijdragen. Deze landelijke bijdrage moeten
we extra afdragen naast onze
collectedoelen. Zo houden we dus een
beetje extra armslag.

Zondag 15 juni 2025

Binnen onze gemeente is er regelmatig
diaconale hulp nodig. Dat is vaak niet direct
zichtbaar. We willen mensen helpen die dat
nodig hebben. Soms komen er incidenteel
berichten binnen om mensen anoniem direct
te helpen. Ook zijn er soms uitjes waar
mensen die weinig te besteden hebben via
onze diaconie wel aan deel kunnen nemen.
Wilt u ons d.m.v. deze collecte de
gelegenheid geven deze hulp te bieden?

Zondag 22 juni 2025

Hulp en perspectief voor
mensen zonder papieren

Nieuwkomers in Nederland hebben het niet
makkelijk. Of je nu asielzoeker,
statushouder of arbeidsmigrant bent of
helemaal niet over papieren beschikt, je



belandt in lange procedures en uitzicht op
een betere toekomst ontbreekt vaak. Kerk in
Actie werkt samen met diverse (kerkelijke)
organisaties die deze mensen helpen met
informatie, advies en scholing om hun
zelfredzaamheid te stimuleren. Ook
proberen ze een passend onderkomen te
vinden voor wie in een asielzoekerscentrum
wacht op een plek om opnieuw te beginnen.
Op 20 juni was het Wereldvluchtelingendag.
Daarom collecteren we vandaag voor een
beter leven voor vluchtelingen in ons eigen
land.

Zondag 30 juni 2025

Binnen onze gemeente sturen we bloemen
vanuit de protestantse gemeente en uit de
kerkdienst naar mensen om verschillende
redenen. Dit kan een vrolijke gebeurtenis
zijn, zoals een jubileum, of een
ondersteuning bij ziekte, of andere
omstandigheden. De kosten van de
bloemengroet worden door de diaconie
gedragen.

U kunt uw diaconale bijdragen ook overmaken op rekeningnummer

NL77 RABO 0369 7186 31 t.n.v. Protestantse Gemeente Westervoort. Bij
de omschrijving graag het doel van de collecte vermelden.

Of scan met de Camera App op uw telefoon de QR-code. Het bedrag dat
op zondag en de week erna wordt overgemaakt via deze code komt ten
goede aan het collectedoel van de betreffende zondag.

Elke zondag is de tweede collecte voor de kerk. Dit houdt in dat u geld geeft voor het
college van kerkrentmeesters. Van dit geld wordt de predikant betaald, de kerk en het
Paalmanhuis onderhouden en schoongemaakt, algemene kosten voor het kerk-zijn betaald e.d.
Het is dus een aanvulling op de jaarlijkse kerkbalans. Ook daarvoor is uw bijdrage hard nodig.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer: NL51 RABO 0383 9686 90.

VAN DE PREDIKANT

Pinksteren tweeduizend jaar geleden.

S

Verwachtlng, verrassmg,
mensen in vuur en vlam, het is als in een droom

Pinksteren nu.
Wat kunnen wij verwachten? Kunnen wij dromen'? ,
Raken wij weer in vuur en vIam?\K7 {er iets met ons gebeuren?

y i ;

.



http://kerkinactie.nl/thuisvoorvluchtelingen

Volgende week zondag 8 juni vieren we Pinksteren, het feest van de Geest in de harten van
mensen. In Handelingen 2 horen we hierover. In Jeruzalem zijn veel mensen uit alle
toenmalige volkeren samengekomen om het joodse oogstfeest, Sjavoeot, te vieren. Daar, op
het Pinksterfeest, gebeurt iets wonderlijks: mensen “krijgen de geest” en voelen zich opgetild,
dat ze als vrije en nieuwe mensen in het leven kunnen staan.

Tegelijkertijd kunnen we ons afvragen: hoe kunnen we feest vieren terwijl er zoveel om ons
heen gebeurt? Zoveel wat ons kan raken, verbijsteren; de ellende van mensen in nood,
oorlogen die maar doorgaan, mensen die in hongersnood verkeren, kun je Gberhaupt dan nog
feest vieren? We denken aan de mensen in Gaza, Soedan, Oekraine, Afghanistan, Noord-
Korea, zoveel andere plekken waar vrede en vrijheid ver te zoeken zijn. Moeten we dan maar
zeggen: we vergeten het even en gaan de dag erna wel weer over tot het gebeuren van de
dag?

Maar Pinksteren is niet een feest waarbij je je als een groepje terugtrekt uit de wereld en alles
wat daarin gebeurt even vergeet. Maar Pinksteren is een uitnodiging waarin je je mee kan
laten nemen in een andere beweging. Een beweging van hoop en liefde waarin je samen mens
mag zijn, met God en elkaar. Een beweging waarin je niet overgelaten aan jezelf je weg moet
zoeken maar je mag laten aanblazen en vernieuwen door de Geest van God, een Geest van
liefde en vrede.

Wij worden uitgenodigd om hierin te delen. We mogen onze harten openstellen voor de vrede
van God die alle verstand te boven gaat, en mensen thuisbrengt bij zichzelf en elkaar, in de
kring van God en mensen die samen onderweg zijn. Maar waarom zou je dat doen? Omdat
Pinksteren misschien wel het meest lichtende gebeuren is in deze moeilijke tijden. Omdat met
Pinksteren mensen weer in hun menszijn worden opgericht. Omdat met Pinksteren grenzen
wegvallen, en mensen elkaar weer verstaan als nieuw, als medemens, als een mens zoals je
zelf bent.

Hierin mogen we ook steeds weer mensen zijn die op kunnen staan voor het goede, de vrede
en liefde. Samen kunnen we het visioen van het Koninkrijk, waar Jezus over sprak, levend
houden. Het gaat hierbij dan niet om allerlei geweldige daden die je moet neerzetten, maar om
wie je bent en zijn mag: een mens die het mag wagen met de vrede, en dit kan uitstralen en
door kan geven. Ik moest hierbij denken aan Mariann Budde, de bisschop die tegen president
Trump durfde in te gaan tijdens de inauguratie in januari. In een interview spreekt ze over de
“erkenning van de menselijkheid van ieder individu”. Ze zegt dan: "We kunnen niet leven op
een planeet waar er zo'n grote ongelijkheid is tussen rijk en straatarm.” Ook spreekt ze over
mededogen. "Mededogen voor anderen stelt je in staat om over je grenzen heen te kijken. Je
wordt er van binnen groter van, meer mens.”

Zo mogen we Pinksteren vieren en pinkstermensen worden; mensen die zich mogen laten
dragen en bezielen door het goede, de liefde van God, en zo nieuwe wegen kunnen gaan in
deze wereld.

Hartelijke groet,
Margreet de Bree



VANUIT DE GEMEENTE

UIT DE KERKENRAAD VAN 12-05-2025

COLLECTES DIACONIE
De Diaconale Raad publiceert maandelijks de collecteopbrengsten in deze brief. Hieronder treft
u het overzicht van de opbrengst van de zondagscollectes van maart gedurende de 40 dagen

tijd.

2 mrt |Egypte - Huiselijk geweld bestrijden € 81,00
7 mrt | China - Toevluchtsoord voor migranten in nood € 68,25
16 mrt | Kameroen — Duurzame landbouw in Noord-Kameroen € 58,95
23 mrt | Moldavié - Kerken geven kinderen een toekomst € 139,15
30 mrt | Colombia - Kinderen in achterstandswijk weerbaar maken € 51,10

Hartelijk dank voor uw bijdragen.
Bert Frijlingh, penningmeester Diaconie



ACTIVITEITEN IN WESTERVOORT EN OMGEVING

2 juni Gespreksgroep jongvolwassenen  Paalmanhuis 20.00 uur
10 juni Koffiedrinken Paalmanhuis 10.30 uur
13 juni Concert Tickled Pink Lathum 20.00 uur
14 juni Pelgrimswandeling Elden 10.30 uur
29 juni Choral Evensong Lathum 17.00 uur
6 september Kamprelinie Paalmanhuis 12.00 uur

Binnenkort gaat er een nieuwe kring van
start. Jongvolwassenen die eens met
elkaar willen praten over het leven en
geloven, worden van harte uitgenodigd.
Het idee is om in deze groep met elkaar
in gesprek te gaan over concrete,
alledaagse thema’s die je in je eigen
leven tegenkomt. Thema'’s als: vrijheid

{ o en vriendschap. Wat is belangrijk in mijn
leven? Wat betekent vriendschap voor mij? Hoe denk je over God, over geloven, over onrecht
in deze wereld? Je hoeft niet te geloven om mee te doen; het is ook niet de bedoeling elkaar te
overtuigen. Uitgangspunt is dat je nieuwsgierig bent en het boeiend vindt om
ervaringen/ideeén met een ander uit te wisselen.
De eerste keer zal zijn op maandagavond 2 juni, van 20:00 - 21:00 uur, in het Paalmanhuis
(gebouw naast de kerk), Dorpstraat 63 in Westervoort. Daarna zullen we met elkaar een
nieuwe afspraak maken. Mocht je op deze datum niet kunnen, laat het me even weten, dan
kun je de volgende keer wel meedoen.
Vriendelijke groeten, Margreet
Tel. 06 10255351 / e-mail:

Op elke 2e dinsdag van de maand is er koffiedrinken in het
Paalmanhuis. Zo ook op 10 juni. Het is geheel vrijblijvend,
altijd gezellig en voor iedereen. Kom gerust eens langs.

Het is van 10.30 uur tot 12.00 uur in het Paalmanhuis,
Dorpstraat 63 te Westervoort. Van harte welkom!

Tijd voor koffie?


mailto:debreemargreet@gmail.com

VRIJDAG 13 JUNI: FLUIT & HARP IN DE LATHUMSE KERK DOOR
TICKLED PINK

Een mooiere combinatie dan fluit en harp is bijna niet te bedenken in de wereld van
de klassieke muziek! Of u het met deze stelling eens bent, kunt u op 13 juni

2025 zelf komen beoordelen in de Lathumse kerk, want dan treedt het duo Tickled
Pink op.

Zowel de fluit als de harp lenen zich fantastisch voor onder andere het romantische repertoire,
maar de muziek die Tickled Pink brengt is nog breder: van Bach tot Bordeel. In Lathum speelt
Tickled Pink haar programma Silver Lining, dat symbool staat voor het zilveren lijnenspel
tussen fluit en harp. De klankwereld die Tickled Pink creéert, is zowel hoopvol als introspectief
en kan gezien worden als een zoektocht naar schoonheid in turbulente tijden - met muziek
van o.a. Bach, Piazzolla, Elgar en Gluck. Het duo licht haar programma toe met korte
anekdotes en wetenswaardigheden.

Tickled Pink bestaat uit fluitiste Linda Speulman en harpiste Marije Vijselaar. Beiden
hebben ‘roots’ in het Verenigd Koninkrijk. Linda heeft gestudeerd aan de Royal Academy of
Music in Londen, waar ze in 2015 haar Master of Arts behaalde. Marije heeft een paar jaar
gewerkt voor het oudst bestaande harpbedrijf Clive Morley Harps.

Tickled Pink betekent vrij vertaald ‘ergens mee in je sas zijn’. Het publiek gaat zeker in zijn sas
zijn met Linda en Marije, want zij brengen een breed repertoire van klassieke muziek op
topniveau. Komt u luisteren?

Aanvang: 20.00 uur.

Kijk voor meer informatie en om te reserveren op
vrienden.kerklathum.nl/concert-tickled-pink-fluit-harp-kerk-lathum-13-juni-2025


https://vrienden.kerklathum.nl/concert-tickled-pink-fluit-harp-kerk-lathum-13-juni-2025/

ZATERDAG 14 JUNI: PELGRIMSWANDELING

Beste wandelmaatjes,

Op zaterdag 14 juni is er weer een pelgrimswandeling. We starten om half elf op de
parkeerplaats in het centrum van Elden. De wandeling met boordevol verrassingen gaat door
een landgoed, langs waterpartijen, nevengeulen en zachthoutooibossen in de voormalige
uiterwaarden van de Rijn. De wandelroute maakt deel uit van het klompenpad en is goed
aangegeven. De wandeling duurt 2 uur en 15 minuten, incl. rustpunten. Voor de liefhebbers is
er op een kwartier lopen van het eind een pannenkoekenrestaurant. Goede wandelschoenen is
aanbevolen.

Met vriendelijke groet, Peter Mekkink. Duiven, tel: 06 48303200

ZONDAG 29 JUNI: CHORAL EVENSONG

Op 29 juni 2025 is het weer zover. De derde Choral Evensong vindt dan plaats om 17.00 uur,
in de kerk van Lathum. De Choral Evensong is een gezamenlijk activiteit van de Liemerse PKN
kerken. Zoals inmiddels bekend is het een dienst speciaal gericht op het gaande houden van
de lofzang. De opzet van de dienst komt uit de Anglicaanse traditie. De koor opstelling is zoals
dat in een Choral Evensong gebruikelijk is tegenover elkaar, dwars op de gemeente staand. De
liederen die we gebruiken komen ook uit de Anglicaanse traditie en zijn prachtig hertaald door
Sytze de Vries. De voorbereidingsgroep is alweer bij elkaar geweest en heeft als thema deze
keer gekozen voor: ont-moeten. Denkend aan de komende zomer periode waarin we op
vakantie gaan en zo een periode weinig of geen verplichtingen hebben (dus even niets meer
moeten). Maar ook het ontmoeten van elkaar en van onbekenden op de plek van vakantie of
dagje weg. Een mooi thema waar we u weer mooie en inspirerende gedachten, liederen en
teksten over mee willen geven. Na deze dienst is er zoals gebruikelijk een maaltijd van soep
en brood om onze ont-moeting ook tot de maaltijd uit te breiden.

De muziek zal via de mail gestuurd worden en de zanglijnen zullen op de site na te luisteren
Zijn zodat je thuis nog eens kunt oefenen. Dus: Houd je van zingen? Vind je het leuk om
zangers uit de andere Liemerse kerken te ontmoeten? Vind je het leuk om bij de organisatie te
helpen? Ook dan ben je van harte welkom. Geef je op bij: Jet de Lange, jet.delange@hetnet.nl
of Trudi Boelee, 0610650710, trudiboeleel@gmail.com of Ria Klein-Ikkink, 0612169673,
klikkink@gmail.com

Allen van harte welkom om mee te doen met het koor of om op 29 juni naar de
Choral Evensong in Lathum te komen!
NB: De volgende Choral Evensong is op 28 september 2025.


mailto:jet.delange@hetnet.nl
mailto:trudiboelee1@gmail.com
mailto:klikkink@gmail.com

Datum Reiinie
6 september 2025

Lieve allemaal,
In 2025 bestaat t’ zoldertje 50 jaar!
Dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom organiseren we een reunie!
Deze relinie is speciaal bedoeld voor iedereen die in de afgelopen 50 jaar zelf mee is geweest
op kamp of zich op een andere manier heeft ingezet voor t’ zoldertje. Wij zijn al volop bezig
met de voorbereidingen en kunnen niet wachten op het grote feest!
Wij hopen daarom ook op veel aanmeldingen. Dus ken jij iemand van vroeger, zoek contact en
nodig elkaar uit. Zo bereiken we de meeste mensen!

Lieve groetjes,
Sanneke, Arend en Sanne



DATA OM VAST TE NOTEREN IN DE AGENDA NAJAAR 2025
e ZANGDIENST 5 oktober
e ZANGGROEP 14 december
De zanggroep staat o.l.v. Marius de Boer.
We repeteren van te voren op vrijdagavond van 19:30 uur tot 21.00 uur, en we drinken
tussendoor gezellig koffie. Wil je meezingen in de zanggroep dan kan dat altijd, een mooi
moment om eens te zingen!
Zing je niet mee, dan nodigen we je uit om op zondags de dienst bij te wonen!!
Wees welkom.

TOT SLOT

De vrucht van de
Geest is echter:
liefde, blijdschap,
vrede, geduld,
vriendelijkheid,

goedheid, geloof,
zachtmoedigheid,
zelfbeheersing.

Galaten 5:22

Gemeentebrief
U ontvangt de gemeentebrief 1 x per maand:
op de vrijdag voorafgaand aan de eerste zondag van de maand.
De kopijdatum voor het inleveren van informatie voor de gemeentebrief van juli is
dinsdag 1 juli. Meer data zie: website communicatie
Het adres waar de kopij naartoe gemaild mag worden is: gemeentebriefpgw@gmail.com
Via dit mailadres kunt u zich ook aan- of afmelden voor de gemeentebrief.
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https://www.werenfried.nl/kerk/communicatie/
mailto: gemeentebriefpgw@gmail.com

Volg de dienst online
U kunt de dienst rechtstreeks volgen via of later terugkijken via

Liturgie
Deze staat wekelijks op de startpagina van de website:

Suggesties en adres bloemengroet
Bij onderstaand adres kunt u terecht om suggesties te doen voor een mogelijke ontvanger van de bloemen.
Bovendien kunt u het adres opvragen als u een kaartje wilt sturen. Dit onderling meeleven wordt altijd zeer
gewaardeerd.
Margreet de Bree, e-mail: , tel. 06 1025 5351
of: Henk de Graaf, , tel. 06 1267 6291

Informatie over diensten en activiteiten in de andere Protestantse Liemerse kerken:
Link naar
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https://www.werenfried.nl/kerk/online-kerkdienst/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2332-Protestantse-Gemeente-Westervoort/events
https://www.werenfried.nl/kerk/
mailto:predikant@pgwestervoort.nl
mailto:degraaf.henk@gmail.com
https://www.werenfried.nl/kerk/regionale-samenwerking/

